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Het failliet van Sabena is een sociale catastrofe. De Belgische overheid draagt een verpletterende
verantwoordelijkheid. Ze heeft de maatschappij bewust laten failliet gaan om ze te kunnen
privatiseren en om de statuten en de lonen van duizenden werknemers te kunnen ontmantelen. Via
de privatisering wil ze ook de collectieve verzetsmogelijkheden van het personeel breken. Eens deze
vuile klus geklaard, heeft ze wat er nog overbleef van de onderneming overgeleverd aan de
winsthonger van de Belgische patroons. Klik hier voor het artikel in pdf...  
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